
Doemkop

Hij zei: ‘ik heb dit jaar maar niet gestemd.
Ze zitten in Den Haag maar wat te kloten

en alles wordt door de EU besloten.
De Nederlandse leeuw staat in zijn hemd.’

Hij zei: ‘als Van der G niet had geschoten,
dan had Fortuyn dat zootje wel getemd.

Dan was de crisis tijdig afgewend.
Dan had hij al die graaiers terugge� oten.’

Zo ging hij door tot hij geen woord meer vond
en zelfs zijn eigen aandacht ging ver� auwen.
Hij dacht: ‘nou ja, er luistert toch geen hond.’

Daar hing hij lamgeslagen in de touwen.
Toen zei zijn dochter, spelend op de grond,
dat zij een toren tot de lucht ging bouwen.

Door Rob Feenstra (categorie amateurs)
Gedichtenwedstrijd ‘(maatschappelijk) bevlogen poëzie’ 

van het Henriette Roland Holst-project



Want somber

Want somber is een wakker woord
het is het glas halfvol met hoop
de blik gericht naar binnen nog

maar gedroomd in goede daden
niet zonder hulp toch autonoom
geneest de aarde door je hand
zullen volken zich verzetten en
lezen witte letters eeuwigheid

Door Anna van Cooten (categorie professionals)
Gedichtenwedstrijd ‘(maatschappelijk) bevlogen poëzie’ 

van het Henriette Roland Holst-project


